
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

m.p.s  AZOLLA 



 

 

 

Even voorstellen 

 

 
 

   Hermie                        Evelien                         Frank 

   Wieneke                      Jan                              Willy 

   Renee                          Irene                           Will 

 

 



 

 

 

Zondag 22 september 

 

Om 20.00u zijn Will en Irene op de kade van Arnhem bij onze boot: 

de Azolla. 

Langzamerhand komen onze gasten aan. 

Frank kwam wat later. Hij is helemaal alleen en met meerdere treinen 

hierheen gekomen. 

Frank komt helemaal uit Den Helder. Knap hoor!! 

Nadat alle koffers in de juiste hutten zijn gezet, gaan we even 

gezellig samen koffiedrinken. 

Jan wil al om 21.30u naar bed, hij is moe. 

Om 23.00u is iedereen in de hut. 

Will en Irene drinken samen nog wat en gaan dan ook richting hut. 

En…… ze boffen. Ze liggen naast de motor van het schip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 23 september 

 

Om 8.30u gaan we met z’n allen ontbijten. 

Iedereen kan zelf pakken wat ie lekker vindt: roerei, gekookt eitje, 

broodjes, beleg en fruit. 

 
 

 
 

 

Om 10.00u krijgen we uitleg over de reis en de huisregels. 

Onze vaste gastheer is Roy. 

Hij woont bij André Rieu in de straat in Maastricht. 

Sterker nog: Hij lijkt op André. 



 

Na de koffie, om 10 uur zijn we met 

z’n allen naar het zonnedek gegaan. 

Wel met een jas aan! 

De zon kwam zelfs even door. 

Onze Frank ging even lekker zwemmen 

in het zwembad op het dek. Het water 

was 29°C. 

Twee van onze dames kleuren wat af, 

nl. Wieneke en Willy. 

Willy kleurt de “gouden koets” in. 

We varen inmiddels richting Gorinchem. 

We zijn via Nijmegen, stroomafwaarts op de Waal, langs Slot 

Loevestein gevaren. 

Om 15.00u meren we aan in Gorinchem. 

Dit is een mooie vestingstad, strategisch gelegen aan een knooppunt 

van rivieren. 

We zijn om 16.00u van boord gegaan en zijn het centrum in gelopen. 

Willy liep goed met de mooie rollator. 

We zijn met z’n allen op en gezellig en zonnig terras gaan zitten. 

Door Tendens werd ons een lekker drankje aangeboden. 

Daarna hebben we nog even door de stad gelopen en zijn rond 17.00u 

weer op onze boot aangekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 
 

 

Om 18.00u hebben we een toast uitgebracht op de hele bemanning. 

Iedereen stelde zich voor. We kregen allemaal een heerlijk 

welkomsdrankje. 



 

Wat kregen we te eten vanavond? 

-Koolrabisoep; 

-Varkensfilet met jeneverbessaus aardappeltaartje met ratatouille; 

-Verse salade en  

-Als dessert: lavendel pannacotta met mangocoulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna is er gekaart door Jan, Willy, Hermie, Frank en Irene!  

We spelen het spelletje dat ”pesten” heet. 

Jan won het eerste potje, Irene twee potjes. 

Morgen verder. 

Rond 23.00u gingen de meesten naar bed. 

Alleen Renee zat nog gezellig bij Will en Irene. 

Na nog een drankje zij we lekker gaan slapen. 

  



 

Dinsdag 24 september 

In de voege ochtend is het schip al om half vijf vertrokken, richting 

Middelburg. 

We varen onder de Moerdijkbrug door naar de Volkeraksluizen. 

Wat zijn die groot!!! 

 

 

 
 

Daarna de Oosterschelde op richting Veerse Meer. 

Het weer is regenachtig en bewolkt met een temperatuur van 17°C. 



We vermaken ons prima en lachen veel. 

En dan…het winkeltje gaat open. 

Willy koopt dertien kaarten met postzegels, Jan een mooi T-shirt. 

Renee koopt een prachtig blauw jack met de naam van de boot, 

Azolla, erop. 

Evelien koopt een mooie sjaal, terwijl Hermie een sneeuwbal (om mee 

te schudden) met dolfijn koopt. 

 

 

 
 

 



Na een heerlijke lunch, met zelfs frietjes en frikadellen, gaan we 

even in onze salon zitten. 

Helaas regent het pijpenstelen. 

We zijn nu, via diverse sluizen, aangekomen in Middelburg. 

Hier gaan we om 15.00u in een echte paardentram met twee Friese 

paarden, een rondrit maken. 

De paardentram is geheel afgesloten met plastic tegen de regen, 

maar wel met een goede gids. 

 
Wat een prachtige stad is Middelburg toch; 1100 monumenten!! 

Het mooiste is toch wel het schitterende stadshuis. 

Er zijn veel leuke steegjes, straatjes, pleinen en gezellige cafeetjes. 



Het regent flink, toch gaan Irene en Wieneke een uurtje Middelburg 

in. 

Ons diner om 18.00u was weer heerlijk. 

Voorgerecht: rauwe ham met een mousseline van doperwten. 

Hoofdgerecht: Victoriabaars met spruitjes, aardappelpuree, dillesaus 

en komkommersalade. 

Nagerecht: Cheesecake uit eigen keuken met bosbessensaus. 

Worden wij verwend of niet? 

Om 20.30u start de bingo. 

De bingo was zo spannend en we moesten zo goed opletten dat we 

geen tijd hadden om foto’s te maken. 

We hebben ook niets gewonnen. 

Om 23.00u ging iedereen naar bed. 

 
STADHUIS MIDDELBURG. 

 



 
 



Woensdag 25 september 

We zitten rond 8.30u weer aan tafel voor een lekker ontbijtje. 

Iedereen heeft zin in de dag want we varen via de Westerschelde en 

de Schelde naar de havens van Antwerpen. 

We zijn net de grootste sluis gepasseerd: de Kielzogsluis. 

Hier zijn we niet doorheen gevaren, we hebben hem wel gezien. 

We moesten vanmorgen wel alle ramen dichthouden op de 

Westerschelde. 

Er zou zomaar een hoge golf kunnen komen. Tja, dan is je kamer nat. 

De temperatuur is vandaag 16°C en weer kans op buien. 

Maar dat mag de pret zeker niet drukken. 

 



Frank legt ons aan de hand van fietskaarten uit waar we varen. 

Ook de andere gasten zijn geïnteresseerd in zijn goede verhalen. 

Wat weet Frank toch veel!!! 

Het is wel jammer dat zijn kaarten ophouden bij Antwerpen.  

Dit is de grootste stad van Vlaanderen. 

We gaan zo door de Kattendijksluis in het havengebied van 

Antwerpen. 

We meren straks af bij het Museum aan de 

Stroom (MAS), in het Willemdok. 

Ook hier vaart de waterbus, dat hebben ze 

afgekeken van Rotterdam. 

Wat een belevenis om in Antwerpen in het 

Willemsdok te liggen. 

 

 

 



Om 14.00u gaan we met een treintje (drie wagons), stuiterend over 

de Belgische kasseien. 

We worden helemaal door mekaar geschud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We hebben een echt Belgisch wafelhuis bezocht. 

Hier hebben we een wafel gegeten, met suiker, boter of slagroom. 



 
Na wat rondgelopen te hebben zijn we weer met het treintje naar de 

boot gereden. 

Daarna kan iedereen even relaxen want om 18.00u gaan we weer 

dineren: eendenborst of schnitzel? 

Voorgerecht: Italiaanse soep met pasta/pesto. 

Hoofdgerecht; iedereen schnitzel, behalve Wieneke, die vond een 

eendenborstje wel lekker. 

Nagerecht: worteltjestaart, crêmeslagroom en een bolletje kaneelijs. 

We blijven deze nacht in Antwerpen, dus iedereen kan nog lekker 

gaan stappen. 

Evelien, Hermie, Willy en Irene blijven aan boord. 

Will, Frank, Jan, Renee en Wieneke gaan het museum MAS bezoeken. 

Het museum is een openbare ruimte met acht roltrappen en twee 

gewone trappen en het telt tien verdiepingen. 

Vanuit hier heb je een prachtig uitzicht over Antwerpen. 

Er zijn ook tentoonstellingen en exposities, die echter alleen overdag 

open zijn. 

De architect van het gebouw is geïnspireerd door de vorm van 

gestapelde containers. 

Eenmaal terug op de boot hebben we spelletjes gedaan en gekaart. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Donderdag 26 september 

Rond 8 uur worden onze gasten wakker gemaakt en staan we op. 

Om 8.30u gaan we ontbijten. 

Het is helaas weer een regenachtige dag en nog redelijk donker. 

Om 8.15u is het schip vertrokken richting Willemstad. 

We passeren meerdere sluizen, maar de grootste zijn toch wel 

Volkeraksluizen aan het Hollandsch Diep. 

Vlak daarbij ligt Willemstad. 

Het is een van de meest strategisch gelegen vestigingssteden van 

Willem van Oranje. 

Om 12.00u gaan we aan tafel en rond 15.30u komen we aan in 

Willemstad 

.  

Hopelijk is het dan even droog en kunnen we van boord. 

Nou…. het begon al snel weer te motregenen, maar we zijn toch 

Willemstad in geweest. 

Een mooi klein vestingstadje met leuke huisjes en monumentale 

panden waaronder het Mauritshuis. 



 
 



In dit museum hebben we naar een film gekeken over Willemstad van 

vroeger tot nu. 

De stad heeft een vorm van een zevenpuntige ster. 

De vestingwallen kun je grotendeels nog zien. 

 
We hebben wat gedronken bij een bloemenwinkel, die ook koffie, 

thee en frisdrank verkocht. 

“Bij tante Betsie” heette het leuke en gezellige winkeltje met een 

superleuke mevrouw. 

Hermie kreeg zelfs een olifantje cadeau, dat heel mooi werd ingepakt 

in de bloemenzaak!! 

Daarna zijn we weer naar de Azolla gewandeld. 



 
 

 

’s Avonds heerlijk gegeten. 

-gerookte kalkoen met Waldorfsalade 

-kabeljauwfilet met rijst en kerriesaus, bloemkool en wortelsalade 

-romige vanillesaus met chocolade schaafsel. 

Daarna was het spelletjesavond. We hebben gesjoeld. 

Frank, Will, Hermie en Renee haalden de hoogste punten, waarbij 

Will de allerhoogste punten scoorde. 

De uiteindelijke winnaar was …..Hermie. Hoera!!!! 

Nog even een drankje en daarna weer lekker slapen. 

 

 

 

 

 

 



 
SPELLETJES AVOND 

 



Vrijdag 27 september 

De boot vaart om 6.30u weer weg!! Richting Rotterdam. 

Om 7.55u worden de gasten van tendens weer wakker gemaakt. 

Natuurlijk zijn Renee en Frank dan al lang op. 

Om 7.30u is Wieneke al wezen zwemmen. 

Via het havengebied varen we langs de skyline van ’s werelds grootste 

havenstad. 

Het is droog en er schijnt zelfs een zonnetje. 

Er worden heel veel prachtige gebouwen. 

Hele hoge en aparte wolkenkrabbers. 

Ook de Euromast en de Erasmusbrug komen voorbij. Prachtig!! 

 

 

 
 



 
Daarna richting Krimpen en Kapelle aan de IJssel. 

Evelien heeft in het winkeltje op de boot nog een pen van de Azolla 

gekocht en ook een sleutelhanger. 

In de pen vaart de Azolla heen en weer. 

Via de Lek komen we in Kinderdijk met de zestien molens. 

Om 16.00u meren we aan in het zilverstadje Schoonhoven 

 

 

 

 



We hebben Schoonhoven bezocht, alleen Frank bleef op de boot. 

Wat hebben we gekocht? 

-Renee een grote bus; 

-Hermie een hondenrassenboek; 

-Jan een mooie zeilboot op een plank met een lampje erboven. Voor 

zijn maatje. 

- Wieneke, samen met Frank, een verrassing voor Will en Irene. Zo 

lief!!! 

Zij kregen een notitieboekje met een spiegeltje en een zeilbootje er 

op. En ook nog een pen. 

Hartelijk dank daarvoor, Will en Irene waren erdoor geroerd. 

We hebben nog iets in Schoonhoven gedronken met z’n allen in een 

gezellig café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terug op de boot nog een hoogtepunt. 

Renee heeft, bij de kapitein in de stuurhut, mee mogen kijken. 

“Onze kapitein Renee” vond het prachtig. 

 
En daarna…..we gaan ons opmaken voor het “captains dinner”. 

Mooie overhemden, jurken, pakken etc. We zagen er allemaal 

prachtig uit. 

Om 18.30u werden we opgewacht door de kapitein en zijn vrouw. 

Als aandenken kregen we allemaal een tasje met de Azolla er op. 

Het “captains dinner” was een geweldig vijf gangen diner, bestaande 

uit; 

-carpaccio van rundvlees met Parmezaanse kaas; 

-runderconsommé; 

-varkenshaas met prosciutto en salie met saus 

van pruimen, of zalmfilet uit de oven met pesto; 

aardappel-pompoen puree, gestoofde bospeen, 

broccoli en verse salade; 

-chocolade soufflé en 

-koffie/thee met een likeurtje. 

En vrij drinken. Top diner!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een feestelijk diner! 

 



Daarna om 21.00u onze feestavond met livemuziek. 

Wat een feest was dit. 

De Tendens gasten dansten met de andere gasten aan boord of 

alleen. 

Een van de beste dansers die avond was onze Jan. 

Evelien vroeg haar lievelingsliedje weer aan: “Het kleine café aan de 

haven”. 

Renee deed samen met Hermie mee met “de woonboot”. 

Renee liep ook voorop met de polonaise. 

En als kers op onze taart trad Frank helemaal alleen op voor iedereen 

en zong een lied dat hij goed had geoefend: “What a wonderful 

world” van Louis Amstrong. 

Het was heel stil op de boot en iedereen luisterde naar onze zanger 

Frank!! Het was prachtig. 

Meteen daarna kwamen de fans toestromen voor een handtekening. 

Een prachtige overwinning voor Frank. 

We zijn om 24.00u naar onze hut gegaan om te slapen. 

Morgen is het vroeg dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

Zaterdag 28 september 

Het schip vertrok om 5u. 

Er moet vandaag nog veel gevaren worden. 

Om 14.00u moeten we vanuit Schoonhoven in Arnhem, ons eindpunt, 

zijn. 

Alle koffers moeten voor het ontbijt al op de gang staan en onze 

kamers leeg zijn. 

Even allemaal doorwerken om op tijd klaar te zijn. En het lukte. 

Daarna ontbijt en koffie drinken. 

Héé, het zonnetje schijnt 

Tijdens de koffie delen Will en Irene de vakantieherinneringen uit. 

Ze hebben er lieve en gezellige dingen op gezet. 

Er werd geklapt en gekust. 

Om 12.00u nog even lunchen en daarna wachten op familie of 

vrienden. 

Met prachtige herinneringen gaan we allemaal naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Will en Irene hebben genoten van deze vakantie. 

We waren met de groep een echt “team” met aandacht en zorg voor 

elkaar en de andere bootgasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een echte Tendensvakantie, waar we vrienden zijn geworden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wist u dat: 

-In Gorinchem speciaal voor ons de zon ging schijnen. 

-Er geen T-shirt met lange mouwen te vinden was voor Renee. 

-Frank een mooie bidon heeft gekocht. 

-We op maandag langs de Waalkade zijn gevaren in Nijmegen, de 

geboortestad van Irene. 

-Er een eigen Tendens-kapitein aan boord was; dat was Renee. 

-We altijd heerlijk hebben gegeten. 

-Dat Hermie heel hard kan lachen. 

-Dat Frank heel goed de route kan vertellen die de Azolla vaart. 

-Alle douchegordijnen opeens verdwenen waren. Ze werden even 

gewassen en weer terug gehangen. Haha. 

-Dankzij de brillendoekjes van Evelien, iedereen een mooie heldere 

bril heeft op het schip. Iedere middag is er een “brillenronde”. 

-Wieneke bij de kapitein in de stuurhut is geweest. 

-Willy met de kapitein op de foto is gegaan. 

-Toen het winkeltje weer open was; Willy en Evelien een handdoek 

van het schip hebben gekocht en Wieneke een polo shirt voor haar 

vader. Oh ja, en Hermien een puzzel van de Azolla. 



-Dat Jan zelfs de acht roltrappen van de MAS in Antwerpen 

opgegaan is. 

-Renee heel muzikaal is. 

-Frank zoveel kennis heeft over het waterverkeer; hij onze lopende 

encyclopedie is. 

-Zowel Frank als Wieneke gezwommen hebben. 

-Dat Wieneke een hele mooie tekening voor Dabora, die ons altijd 

bediende aan tafel, heeft gemaakt. 

Ze kreeg een magneetje van een zeilbootje terug. Zo lief! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


